
Kleurengedicht	  

Rood	  staat	  voor	  liefde.	  
Ook	  al	  doet	  het	  soms	  pijn.	  
Soms	  breekt	  het	  je	  hart.	  
	  
Zwart	  staat	  voor	  het	  duister.	  
Zo	  zwart	  als	  de	  nacht.	  
Soms	  maakt	  het	  je	  bang.	  
	  
Wit	  staat	  voor	  leegte.	  
Er	  is	  niks	  te	  zien.	  
Zo	  leeg	  als	  een	  leeg	  blaadje.	  
	  
Blauw	  staat	  voor	  water.	  
Je	  kan	  erin	  zwemmen.	  
Je	  kunt	  het	  ook	  drinken.	  
	  
Groen	  staat	  voor	  de	  natuur.	  
Zo	  groen	  als	  gras.	  
De	  steel	  van	  een	  bloem.	  

	  

	  
	  
	  
	  

Borne n° 8 : 
The colors / De kleuren 

(avec	  la	  collaboration	  de	  Me	  Susin,	  professeur	  de	  langues)	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeu : Connaissez-‐vous	  le	  nom	  des	  couleurs	  en	  anglais	  et	  en	  néerlandais	  ?	  
français	   anglais	   néerlandais	  
rouge	   red	   rood	  
bleu	   blue	   blauw	  
vert	   green	   groen	  
blanc	   white	   wit	  
jaune	   yellow	   ?	  
mauve	   ?	   paars	  
?	   black	   zwart	  

	  	  

La	  combinaison	  
manquante	  est	  …	  

brun	  –	  purple	  –	  geel	   D	  
Noir	  –	  pink	  –	  geel	   S	  
Noir	  –	  purple	  –	  geel	   R	  

Evitez de déranger  
les animaux, SVP.	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  
	  


